
 

 

 

 

Beste aanstaande leerling, 

van harte welkom bij het wereldse vak aardrijkskunde. Vanuit onze school en met ons vak ontdek jij 
de wereld! 

Aardrijkskunde is een vak wat gaat over de aarde en haar bewoners. Het nodigt je uit om na te 
denken over gebieden, gebeurtenissen, de wereld en over jezelf. Dankzij aardrijkskunde ga jij leren 
vragen te stellen en te beantwoorden. Je weet wel, van die vragen waar niemand thuis het antwoord 
op weet! 

Waarom wonen mensen waar ze wonen? Welke land wordt het grootste en waarom? Hoe komt het 
dat er in Nederland wateroverlast en een watertekort is? Wat maakt dat er op sommige plekken 
vulkaanuitbarstingen zijn? Op al deze vragen, en nog heel veel andere, ga jij het antwoord 
ontdekken.  

De aardrijkskundelessen zullen gevuld worden met foto’s, filmpjes, verhalen en ervaringen. We gaan 
kijken hoe het is om in de jungle van het Amazone gebied te leven of hoe men overleeft in de 
woestijn. We nemen een kijkje bij onze rivier en we gaan op onderzoek in de wijk. 

Kijk, voel, luister en proef! Aardrijkskunde leer je door te doen! Wij maken je wegwijs zodat jij later 
de weg kan vinden. 

Om alvast een beetje te oefenen: welke foto is in Nederland gemaakt? Waarom denk je dat? Waar 
zouden de andere foto’s dan zijn gemaakt? We zijn benieuwd naar je antwoord! Hopelijk tot snel! 

 


