
 

 

 

 

 

 

Bonjour! Welkom in het Franse lokaal! 

Bij ons op school maak je kennis met Frankrijk en de Franse taal. Wist je dat in 29 landen over de hele 
wereld is Frans de officiële taal.  

De Franse lessen worden gegeven op verschillende niveaus, dat zijn: TL, Havo en vwo  

Tijdens de lessen gaan we met elkaar Franse gesprekjes voeren en we lezen kleine verhaaltjes in het 
Frans. Bij elk hoofdstuk uit het leer- en maakboek luisteren we leuke liedjes met opdrachten en kun 
je zelf aan de slag met het maken van oefeningen in je boek of op je laptop.  

Afwisselende lessen met spelletjes (bijvoorbeeld bingo, galgje, kwartet en ook online spelletjes).  

Het leren van woordjes en zinnetjes oefenen we veel in de lessen. Wij helpen jullie met de Franse 
uitspraak en het verschil daarbij in de spelling.  

Soms kijken we een Franse film of we doen een creatieve activiteit.  

Je zult verbaasd zijn hoe snel je al een mooie Franse zin kan maken, hoe leuk is dat?  

Houd je van lezen dan ben je bij ons aan het goede adres. In leerjaar 1 maak je zelf een leesdossier/  

Wij houden van de Franse taal en wij vinden het heel leuk om dit met jullie te delen. Om die reden 
gaan we jaarlijks met de tweede klassen TLH naar de Franse stad Lille en met Havo 3 naar Parijs! Hoe 
‘formidable’ is dat?  

À bientôt (tot snel).  

 

 


